
Lieve vrienden en familie,  
 
Hoewel het in het algemeen de wereld wat minder ging was 2023 voor ons een mooi, sociaal en creatief jaar. 
We hebben natuurlijk ons jaar weer in beeld als slideshow, maar als je het leuk vindt kun je hieronder ook 
lezen wat 2023 ons gebracht heeft.  
 
Werk en hobby 
We zijn actief betrokken bij verschillende verenigingen. Beiden zitten we in het bestuur van MouvArt (de 
kunstenaarsvereniging in Auxerre) en in het bestuur van ons koor (ArcyLadore). Verder is Hans nog steeds 
voorzitter van de Compagnie d’Avigny en Petra zit in het bestuur van de Amis de la Chapelle d’Avigny. Door 
deze activiteiten maken we veel nieuwe vrienden wat erg leuk is.  

 
In oktober hebben we weer met een expositie 
meegedaan en verder zijn we erg druk met 
muziek. Ons koor natuurlijk, waarbij we onder de 
inspirerende leiding van Claire de prachtigste 
vierstemmige liederen hebben geleerd en zelfs 2 
concerten gegeven. Verder speelt Petra weer veel 
piano en zingt met andere mensen wereldwijd 
online via Musora.com en heeft daar veel plezier 
in. Wekelijks wordt er een lied voorgesteld door 
een van de deelnemers dat wordt dan door de 
anderen opgenomen en gedeeld. Er was zelfs een 
virtueel koor dat It’s the most wonderful day of 
the year zong.  

 
Hans houdt zich, naast de vele klussen en werkjes die een groot terrein nu eenmaal met zich meebrengen, 
bezig met elektronische muziek. Het wachten is nu natuurlijk op een gezamenlijk muzikaal project. A venir… 
 
Gezondheid 
De gezondheid van Petra is met sprongen vooruitgegaan, 
na het moeilijke 2022. Vooral na een paar cortisone 
injecties in de ruggenwervels is de situatie enorm 
verbeterd. Maar het blijft veel oefenen en zwemmen ’s 
morgens om de situatie op peil te houden. Gelukkig 
hebben we hier alles wat nodig is voor een goede 
gezondheid op eigen terrein. Hans maakt in die tijd 
wandelingen met Cato. Zijn gezondheid is overigens 
prima. 
  
 
Huisdieren 
Cato is dit jaar twee geworden en is uitgegroeid tot een lieve en zeer waakzame hond. Er hoeft maar iets 
verplaatst te worden op het terrein of Cato heeft het gezien en maakt ons erop attent. Sinds januari gaat ze 
elke zondagochtend samen met Hans naar een hondenschool in Mailly-le-Chateau waar ze samen met zo’n 15 
andere honden van alles en nog wat leert. Cato’s zwakke punt is haar angst voor andere honden, dus we 

https://www.youtube.com/watch?v=XHJXWBkdqLA
https://youtu.be/p4Ulyjk6K5Q?si=jMptqLfYstZ9N5bX
https://youtu.be/p4Ulyjk6K5Q?si=jMptqLfYstZ9N5bX


hebben dit voornamelijk gedaan voor het socialiseren en als we nu terugkijken op het afgelopen jaar is ze 
enorm vooruitgegaan. Ze is niet meer bang, maar nog wel voorzichtig. 
Buurhondje Dolly komt nog steeds elke dag spelen en het is natuurlijk heerlijk als grote zus Noor op bezoek 
komt.  

  
 
Helaas zijn onze bruine kipjes Soof en Carmen dit jaar overleden. We hebben er twee nieuwe bij gekocht, 
Gerdi en Toos. Voor de zwarte kippen Kasja en Purka hoefde dat niet zo nodig en ze hebben lang 
geprotesteerd en geprobeerd het nieuwe grut buiten te sluiten, maar na een week of drie gaven ze het op en 
nu slaapt het hele spul zonder gedoe in het nachthok. Wel lopen de stelletjes overdag apart. Hoe het ’s nachts 
gaat hebben we geen zicht op.  
 
Vakantie en bezoek 
We hebben het hier zo naar ons zin, dat we zelfs met lichte tegenzin op vakantie gaan. We zijn twee keer een 
weekje in de Morvan geweest, wat hooguit een uurtje hier vandaan ligt. Ook zijn we twee keer in Nederland 
geweest. De eerste keer was begin mei, voor de crematieplechtigheid van Carli’s man Jorge, die na een kort 
ziekbed plotseling overleden is. Heel verdrietig.  

 
De tweede keer, in november, was de aanleiding een stuk 
leuker. Marijcke werd 50 en hield een gezellige High Tea op 
kasteel Groeneveld voor familie en naaste vrienden met 
aansluitend een gezellige spelletjesavond bij haar thuis met 
een klein gezelschap. Fijn dat we ook Carli’s verjaardag 
konden meevieren in Rotterdam samen met Guido en 
Sammy.  
Omdat november niet de ideale maand is om in een camper 
te verblijven waren we blij dat we in het huisje van Els en Jan 
in Veenendaal mochten verblijven. We hebben veel 
bezoekjes afgelegd. Naar Mieke en Henk (waar we ook 
Diederik, Shirley en Jill gezien hebben). Barbara hebben we 
apart bezocht. Natuurlijk naar Roos en de meiden en 
Marianne en Rogier. In Sliedrecht ontmoetten we tante Jacky 
en Oom Jan bij Oom Cen en tante Aartje. En ook hebben we 
Nathalie met haar kersverse baby Elin bezocht. Emily en Finn 
kwamen bij ons lunchen met ons bonus-nichtje Tulane en 
haar man Andy en baby Amélie.  
 



Els is in april samen met Jan geweest en in augustus nog een keer met Emily, Werner en Finn. 
Carli en Marijcke zijn een paar dagen gekomen na het overlijden van Jorge en Marijcke is nog samen met 
Michel en de jongens geweest op de terugweg van vakantie. Pepijn kwam nog een keertje extra in oktober 
samen met zijn vriendin Emma.  
Marianne en Rogier hebben ons ook twee keer verblijd met een bezoek en verder zijn Brenda, Joris en 
Nathalie hier met zijn drietjes geweest.  
Verder was het heel leuk om Bart (een oude jeugdvriend van Petra) en Cecile op de camping in de Morvan te 
ontmoeten. Altijd wat bij te kletsen.  
 
Maar natuurlijk hebben we, naast familie- en vriendenbezoek uit Nederland, hier eveneens de nodige sociale 
events gehad die ook weer nieuwe vriendschappen hebben opgeleverd. Leuke concerten, sociale 
vergaderingen met vooral heel veel gezellige etentjes en apéro’s.  
 
En verder … 
Jammer is het dat onze buren Ange en Jerome gingen scheiden in september waarna Ange met de kinderen 
naar Auxerre is verhuisd. Jerome blijft wel naast ons wonen en helpt met tuinklusjes, houtvoorraden en is de 
gardien als wij op vakantie zijn. Amelia en Noé komen nog wel vaak in de weekenden.   
 

   
 
Dit jaar stond de verbouwing van het kleine huisje centraal: van rommelhok tot gastenverblijf Casa Rosa. Het 
is helemaal opgeschilderd, een nieuw plafond en een nieuwe vloer erin en Hans heeft samen met Lilly een 
zeer praktische tegelvloer over het beton rondom het huisje gelegd.  
 
Na de paniek vorig jaar dat er geen diesel meer voorradig zou zijn hebben we een elektrisch autootje 
aangeschaft, een groene Dacia Spring. Een ideale combinatie met onze zonnepanelen.  We houden de andere 
auto ook voor de langere afstanden, maar met dit autootje kunnen we alles in de omgeving goed bereiken. 
 
We genieten van alle mooie dingen die op ons af komen en kijken uit naar nog veel meer in 2024.  
 
We wensen je een prachtig en gezond nieuw jaar toe.  
 
Petra en Hans  
 
 
 


