
Lieve vrienden en familie, hierbij onze jaarlijkse update.  
 
Avigny blijft voor ons het eilandje waar we ons terug kunnen trekken en genieten van het rustige 
plattelandsleven.  De polarisatie wereldwijd krijgt namelijk steeds meer voet aan de grond in ons mooie 
Europa, wat leidt tot een ongekende hardheid en onverdraagzaamheid. Vrienden worden vijanden en 
solidariteit is ver te zoeken.  
 

 
 
Maar wat onze enclave betreft, was 2025 eigenlijk best een mooi, sociaal en creatief jaar. We hebben 
natuurlijk ons jaar weer in beeld gebracht als slideshow, maar als je het leuk vindt kun je hieronder ook lezen 
wat 2025 ons gebracht heeft.  
 
Om te beginnen zijn we nog steeds actief betrokken bij verschillende verenigingen hier in de regio. We zitten 
samen in het bestuur van MouvArt, een kunstenaarsvereniging in Auxerre met een honderdtal leden en ook in 
het bestuur van ons koor (ArcyLaDoRe).  

 
 
 
 

 
We zijn verder eigenlijk een beetje klaar met fysieke exposities. In mei hebben we nog wel met een 
groepstentoonstelling meegedaan, maar dat zal voorlopig de laatste zijn. Petra heeft wel het project In de 
stilte van de zon afgerond. Digitale collages die hun oorsprong vinden in een zonsondergang. Tijdens het 
creatieproces zijn gedichten ontstaan, op elkaar reagerend. De collages en de gedichten zijn gebundeld in het 
boekje De stilte van de zon.  Binnenkort zullen de werken ook online te zien zijn.  
 
Daarnaast vult muziek een groot deel van ons leven. We zingen elke dinsdagavond met ons koor 
vierstemmige liederen in inmiddels wel 15 verschillende talen. We hebben twee concerten gegeven.  
 
Petra speelt veel piano en ze maakt deel uit van een onlinegroep die zichzelf ten doel heeft gesteld 40 stukken 
per jaar te spelen en die met elkaar te delen. Een soortgelijke groep is er ook voor zang. Daar worden 
wekelijks wereldwijd liederen uitgewisseld met een clubje zangers (via youtube) en worden er met name veel 

https://youtu.be/rZUuD3RSuEk
https://mouv.art/
https://arcyladore.com/


covers gezongen. Hans heeft er veel plezier in om de productie te doen en de visuals te maken. Alles is 
trouwens te bekijken op onze website matantechante.fr. Als je het leuk vindt kun je ons ook daar volgen. 
Verder heeft Petra voor het eerst een aantal eigen liedjes geschreven dit jaar en we hebben er gezamenlijk de 
muziek bij gemaakt.  
 
Hans heeft flink doorgebouwd aan zijn eurorack die nu vrijwel uitontwikkeld is zover daar ooit sprake van kan 
zijn. In het kader van de songs van Petra heeft hij veel interesse gekregen voor de productie ervan en in de 
komende tijd staan er wat nieuwe soldeerprojecten op stapel in het kader van het bouwen van de daarvoor 
benodigde hardware. 

  
 
Gezondheid 
Qua gezondheid mogen we niet mopperen. Het gaat eigenlijk best goed, maar het gaat niet vanzelf, ergo veel 
oefenen en zwemmen om de situatie op peil te houden. Petra heeft wel veel last gehad van haar 
linkerschouder, maar na een week revalidatie in Parijs (alsmede een cortisone-injectie), gaat dat ook weer een 
stuk beter. De schouder moet waarschijnlijk wel geopereerd worden, maar dat hopen we nog even uit te 
kunnen stellen.  

  
 
Huisdieren 
Cato is alweer vier geworden en maakt het prima, het is een kerngezonde blije hond. Ze gaat nog steeds elke 
zondagochtend samen met Hans naar een hondenschool in Mailly-le-Chateau waar ze samen met zo’n 15 
andere honden van alles en nog wat leert.  
De kippen Toos, Saar en Kokkie gaan ook prima samen nu en het is een gezellig driespan. Ook de vissen 
zwemmen vrolijk rond en genieten van hun uitkijktoren. 
 
Vakantie en bezoek 
Over vakantie kunnen we kort zijn: één keer een reisje naar de Provence gemaakt waar we bij Pont du Gard 
zijn geweest en de foto biënnale in Arles hebben bezocht. Maar als je ‘op vakantie’ woont heb je daar ook 
minder behoefte aan. En Nederland heeft ons niet gezien dit jaar. 
Maar wel veel bezoek uit Nederland. We hebben zowel 2025 als 2026 ingeluid met onze vriendinnen 
Rosemarijn, Sterre, Lilly en Sarah-Faye (en Cato’s zus Noor). Ook in april zijn waren ze een paar dagen hier. 
Onze vriendin Laura is voor de eerste keer geweest samen met haar hond Jackie in maart. Heel gezellig en het 
boterde ook redelijk tussen Cato en Jackie.  
Eind mei hadden we zus Marijcke en haar vriendin Carin een paar dagen hier. Vlak erachteraan kwam Sarah-
Faye alleen voor een weekje. Dat is een traditie bij de Pronk-van Weteringen. Na je eindexamen heb je Pé en 

https://matantechante.fr/


Hans een weekje voor jezelf en wij de afgestudeerde. We hebben veel plezier gehad. Sterre kwam haar halen 
en profiteerde zo ook nog van een een paar zonnige Avigny-dagen.  
In juli kwam Els met Emily en Werner en hun kinderen Finn en Nox. Werner heeft een ontwerp van Petra 
uitgevoerd in staal wat hij kwam installeren. Hij heeft het prachtig uitgevoerd en we zijn er erg blij mee. Ook 
blij met zijn hulp om plintjes in onze keuken te maken, een werkje wat er al een paar jaar lag. Hoewel de 
Maasjes (gezin van Emily) in de gite bij Martin en Sophie sliepen, was het toch een enerverend weekje. Maar 
wel heel gezellig.  

  
Begin augustus vierden we Lilly’s verjaardag gezellig hier met de hele familie van Wetering.  
Half augustus kwam Carli, die zowaar dit jaar heel stoer met de fiets gekomen is. Ze heeft een sabattical jaar 
en dit was de eerste langere stop van een jaar vol met reizen en avonturen. Neefje Guido is ook nog een 
nachtje geweest, voor hem de eerste keer Avigny. 
Eind september hebben we neefje Emiel nog ontmoet in Parijs en daarna moesten we het weer doen met 
onze Franse, Engelse en Nederlandse buren en vrienden hier, wat ook prima lukt. Etentjes, apero’s en 
concerten met de beroemde “pot” daarna.  
 
En verder… 
(Gelukkig) geen grote verbouwingen aan het huis dit jaar, alleen wat tuinperken aangelegd en vervolmaakt 
met dank aan onze “tuinhulpen” Roos, Sterre, Lilly, Sarah-Faye, Marijcke, Carin, Els en Carli.  We hadden dit 
jaar overigens een goede oogst aan krozen (pruimpjes), abrikozen, frambozen en appels. 
Hans en Lilly hebben gedurende het jaar vele klusjes samen afgerond, waaronder de restauratie van Petrah’s 
kunstwerk langs het kanaal.  
 

  
 
We zijn van plan lekker zo door te gaan in 2026 en hopen dat alle narigheid in de wereld nog heel ver van ons 
en vanzelfsprekend ook van jullie wegblijft.  
 
We wensen je een prachtig en gezond nieuw jaar toe. 
 
Petra en Hans (en Cato) 
 
 
 


